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Woord van de pastoor (vanuit het kerkbestuur)

Een Nieuwe Start voor Onze Parochie

Zoals u weet is het bisdom Roermond per 1 januari 2025 akkoord gegaan
met de fusie van de parochiefederatie VOMMMM tot één gezamenlijke
parochie: Parochie H. Antonius Abt. Deze fusie brengt de voormalige
parochies van Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en
Molenhoek samen onder één dak. Het doel van deze vernieuwing is om onze
krachten te bundelen, de samenwerking te versterken en een warme, hechte
gemeenschap te vormen waarin iedereen zich welkom voelt.

De officiéle afronding van het fusieproces vindt begin 2026 plaats, wanneer
de fusie notarieel wordt vastgelegd.

De nieuwe parochie behoudt het vertrouwde postadres: St. Janstraat 13,
6595 AA Ottersum. Zo blijft er herkenbaarheid, terwijl we tegelijkertijd
bouwen aan een nieuwe toekomst.

Dat we nu Parochie H. Antonius Abt zijn zal vanaf 1 januari 2026 ook naar
buiten toe zichtbaar zijn, in de naam van de website, de e-mail adressen en
de berichten in het regionale blad Gemeentenieuws.

Website

Onze website www.vommmm.nl heeft nu de naam
www.parochieantoniusabt.nl

Deze ziet er hetzelfde uit als de vertrouwde vommmm-website, maar overal
‘VOMMMM’ vervangen door ‘Parochie H. Antonius Abt’. De zes dorpen
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worden niet meer aangeduid als ‘parochie’, maar als ‘kerklocatie’.

E-mail adressen

In de parochiefederatie VOMMMM waren er een aantal algemene e-malil
adressen, zoals administratie@vommmm.nl, kerkbestuur@vommmm.nl enz.
Ook deze hebben een nieuwe naam gekregen: @vommmm.nl is vervangen
door @parochieantoniusabt.nl

Bijvoorbeeld: administratie@parochieantoniusabt.nl.

Deze staan vermeld op de website, in de betreffende pagina’s.

Ook is daar een volledige lijst van e-mail adressen te vinden onder
‘Organisatie > Communicatie’.

In dit blad is deze lijst achterin te vinden.

Wij hopen dat deze veranderingen bijdragen aan een nog sterkere
gemeenschap waarin we samen ons geloof kunnen beleven. Als
fusieparochie met een nieuwe naam zetten we een grote stap vooruit. We
nodigen u van harte uit om regelmatig een Kijkje te nemen op onze website
en gebruik te maken van de nieuwe e-mailadressen. Samen maken we van
deze fusie een succes en bouwen we aan een toekomst vol verbondenheid
en inspiratie.

Het kerkbestuur van Parochie H. Antonius Abt kijkt ernaar uit om u te
ontmoeten bij onze vieringen en activiteiten. Laten we samen deze nieuwe
weg inslaan en er iets moois van maken!

Nieuwe regelmaat in het rooster van de
vieringen

Met ingang van 1 januari 2026 zal in het vieringenrooster tot uitdrukking
komen dat we één nieuwe fusieparochie zijn, met de kerk van Mook als
parochiekerk.
De uitgangspunten daarbij zijn:

- Elke zondag een eucharistieviering in Mook om 9.30 uur.

- De Missen in de overige kerklocaties ook op een vast tijdstip, met een

vaste regelmaat.

- Uitzonderingen op de regelmaat zijn: Carnavals- en Gildemissen

Hiervoor is gekozen vanwege de huidige situatie van de Kerk in onze



kerklocaties. In vier van de zes dorpen worden de vieringen zeer matig tot
slecht bezocht. Juist nu moeten we elkaar zoeken en vinden in gebed en
lofprijzing om ons geloof in God te vieren en vast te houden nu het nog kan.
Als we eensgezind zijn en gastvrij, hebben we wat aan te bieden. Daarom
wordt de zondagsmis centraal gevierd in de parochiekerk te Mook. Dat heeft
als gevolg dat de overige kerklocaties minder Missen zullen hebben:
- Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek en Middelaar: één keer per maand
op zaterdagavond.
- Molenhoek: om de twee weken op zondag om 11.00 uur, zoals nu al
gebruikelijk is, omdat deze Missen goed bezocht worden.
Het is flinke verandering t.0.v. het rooster dat men jarenlang gewend was,
maar noodzakelijk. De realiteit haalt ons in. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Afsluiting Heilig Jaar

Het Jubeljaar 2025 loopt op zijn eind. Het was een bewogen jaar, waarin we
afscheid moesten nemen van paus Franciscus, die vorig jaar december het
Heilig Jaar nog opende. Tegelijkertijd mochten we zijn opvolger paus Leo XIV
verwelkomen. Hij zal op het hoogfeest van Driekoningen (6 januari 2026) de
Heilige Deur van de Sint-Pieter in Rome sluiten en daarmee het Jubeljaar
afsluiten.

In ons bisdom mogen we terugzien op een mooie bedevaart naar Rome in
het voorjaar en een geslaagde bisdomdag in Roermond afgelopen zomer.
Ook in parochies hebben er allerlei activiteiten plaatsgevonden onder motto
‘Pelgrims van hoop’, dat als thema aan dit Jubeljaar was meegegeven. In de
loop van het jaar is er ook een ‘beweging van hoop’ op gang gekomen, die
hopelijk na dit jaar niet stopt, maar zich verder uitbreidt
(www.bewegingvanhoop.nl).

Zoals in alle bisdommen over de hele wereld zal op zondag 28 december het
Jubeljaar of Heilig Jaar in ons bisdom worden afgesloten.

Met de eerste adventszondag (1 december) begint weer een nieuw kerkelijk
jaar. De maand december wordt ook wel de geschenkmaand genoemd. We
beginnen met de goed heiligman Sint Nicolaas. Vele kinderen worden verrast
door de geschenken van Sint en Piet tijdens de donkere dagen. Zoetigheid,
licht en warmte zijn accenten die in vele gezinnen te vinden zijn. Ook rond



kerstmis worden geschenken gegeven. Het grootste geschenk is echter dat
God zijn Zoon aan de mensheid heeft gegeven.

Bij de geschenken die we uitwisselen zou de nadruk minder moeten liggen
op de cadeaus en meer op wat echt belangrijk is: liefde en waardering voor
elkaar. Advent is een tijd van wachten en hopen, waarin we ons hart
openstellen voor de boodschap van vrede en vreugde. Het draait niet om
materiéle geschenken, maar om de liefde die we met anderen delen en de
betekenis van Christus' komst in onze levens.

De komst van Christus betekent in ons
leven dat we zijn aanwezigheid en
boodschap van liefde, vrede en verlossing
in ons hart verwelkomen. Het is de
overtuiging dat Jezus, door zijn geboorte,
dood en opstanding, de wereld heeft gered
en ons een weg wijst naar God. Zijn komst
brengt hoop en vernieuwt onze relatie met
God, anderen en onszelf.

Christus in ons leven betekent dat we
proberen te leven zoals Hij ons heeft
voorgedaan: met liefde, mededogen,
vergeving en rechtvaardigheid.

Het is een oproep om onszelf en onze gemeenschap te vernieuwen door ons
te richten op wat echt belangrijk is: het dienen van God en de naaste en het
zoeken naar innerlijke vrede.

Tijdens Advent, de voorbereidingstijd voor kerst, wordt deze komst extra
benadrukt. Het is een tijd van bezinning en verwachten dat Christus niet
alleen 2000 jaar geleden is geboren, maar ook dagelijks in ons leven werkt,
ons begeleidt en ons oproept om zijn liefde door te geven aan de wereld om
ons heen.

Pastoor Theo Miedema



Gebed bij de Adventskrans

God,

Gij hebt ons uw Zoon gezonden,

het Licht der wereld.

Mogen deze krans en kaarsen

door uw zegen

ons in de dagen van de Advent

doen denken aan Jezus Christus,

die elke mens wil verlichten.

Laat ons groeien

in de liefde tot Christus,

zoals wij elke dag des Heren

aan deze krans

een nieuw licht ontsteken.

Maak ons gereed

om de geboorte van uw Zoon te vieren

en laat ons eens zijn heerlijkheid aanschouwen
vol genade en waarheid

Door Christus, onze Heer,

Amen

Uit: Klein Rituale, Nationale Raad voor Liturgie

Nieuw platform voor katholieke jongeren

Sinds 13 november 2025 is Credo online, een platform dat jongeren wil
helpen om katholiek te worden. Credo biedt jongeren de mogelijkheid om
zich online én offline te verdiepen in het katholieke geloof. Door middel van
video’s op YouTube en interessante evenementen moet het katholicisme
dichtbij voelen. “Er is een groeiende groep jongeren die het katholicisme wil
leren kennen. Credo wil deze groep bedienen. We zorgen ervoor dat jonge
mensen op verschillende manieren in contact kunnen komen met de Rooms-
Katholieke Kerk”, vertelt Albert-Jan Boontje, één van de kartrekkers van dit
project.



Hij signaleert in het Westen een
religieuze opleving onder
jongeren. Albert-Jan (foto): “Er is
meer interesse in religie in het
algemeen en in katholicisme in
het bijzonder. Ook in Nederland
zZie je steeds meer jongeren uit
zichzelf een parochie bezoeken of
zich abonneren op katholieke kanalen op sociale media. Op YouTube zijn er
veel Amerikaanse katholieke makers waardoor je als Nederlander moeilijk in
contact komt met de katholieke gemeenschap. Het ontbreekt aan grote
Nederlandstalige kanalen.”

Credo wil in dit gat springen. Het platform richt zich niet alleen op YouTube,
maar ook op andere sociale media. "Jongeren die zijn bekeerd vertellen dat
ze veel hadden aan informatie op sociale media”, legt Albert-dan uit. Ze
komen online in aanraking met het katholieke geloof en volgen dan grote
katholieke namen zoals de bisschop Robert Barron of kanalen als Catholic
Answers en Pints with Aquinas. Albert-dan: “Daarom is Credo opgericht; we
maken eigentijdse Nederlandstalige content en zorgen ervoor dat
geinteresseerde jongeren met jonge katholieken in contact komen. Op deze
manier bouwen we aan een hechte katholieke gemeenschap.”

— T

Het online platform voor

geinteresseerdeninde
Rooms-Katholieke Kerk

’ De serie: "Hoe word je katholiek?"

@ Cetuigenissen: Waarom ik katholiek werd




Adventsactie 2025:
Hoop geven in de stilte van Advent

In de weken voér Kerstmis, tijdens de periode van Advent, vragen we in onze
parochie opnieuw uw aandacht voor de Bisschoppelijke Adventsactie.
Deze actie loopt van 30 november tot 23 december.

Advent is van oudsher een tijd van stilte, bezinning en verwachting: we
bereiden ons voor op de komst van het Licht - Jezus, het kind van
Bethlehem. Tegelijk is het een tijd van barmhartige inzet: door uw bijdrage
laat u het Licht van Jezus ook schijnen bij mensen in moeilijke
omstandigheden. Daarbij klinken de woorden van Jezus uit Mattelis 25:40 in
ons mee: “Alles wat gij gedaan hebt voor één van de geringsten van mijn
broeders, dat hebt gij voor Mij gedaan.”

De opbrengst van de Adventsactie gaat volledig naar kwetsbare kinderen en
hun moeders in ontwikkelingslanden. Dankzij lokale projecten krijgen
kinderen die normaal aan de zijlijn staan - bijvoorbeeld omdat ze een
lichamelijke of geestelijke beperking hebben - toegang tot onderwijs,
medische zorg en gezonde voeding. In landen zoals Kameroen, Nicaragua
en India werken partners van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie
om deze kinderen hoop en toekomst te geven.

In onze eigen kerk kunt u bijdragen via de collectebussen achterin de kerk:
gedurende de Adventsperiode staan ze daar klaar om uw gift voor de
Adventsactie in te deponeren. Zo wordt uw daad van barmhartigheid
tastbaar en werkt u mee in een beweging van geloof, solidariteit en hoop.
Laten we in deze Adventsperiode - tussen de kaarsen van de krans en het
naderende kerstlicht - niet alleen uitzien naar het Goddelijk Kind, maar ook
actief delen in het Licht voor anderen.

Steun Adventsactie

U kunt uw donatie overmaken
op het volgende gezamenlijke rekeningnummer:
RK Parochie H. Johannes de Doper
NL34 RABO 0308 1047 14 (ANBI-status)
onder vermelding van "Adventsactie”.
Ook kunt u uw gift deponeren in de daarvoor bestemde collectebus in uw
eigen parochiekerk.



Voorjaar 2026 De Eritrese orthodoxe kerk

Het komende jaar 2026 heten wij de Eritrese Orthodoxe Kerkgemeenschap
welkom in de kerk van Molenhoek. In en rond Nijmegen zijn zo’'n 1500 a
1800 Eritreeérs. Er zijn in november enkele verkennende gesprekken
geweest en het kerkbestuur wil de Eritrese gemeenschap gastvrijheid te
bieden voor de periode van vooralsnog een jaar.

Momenteel viert de katholieke gemeenschap in de Molenhoekse Kerk ‘Onze
Lieve Vrouw van zeven Smarten’ eens in de 14 dagen een zondagse
eucharistieviering en zijn er drie doordeweekse vieringen: op dinsdagavond,
donderdagochtend en vrijdagavond.

De Eritrese orthodoxe kerk is al zeven jaar zondags (eens in de 14 dagen) te
vinden in de kerk van Malden tegenover het winkelcentrum. Deze kerk
ondergaat een flinke verbouwing in maart 2026. De grote kerkelijke ruimte
wordt teruggebracht naar een derde en maakt plaats voor inpandige
appartementen en een recreatieruimte.

Daarom is de Eritrese gemeenschap op zoek naar een nieuwe kerkruimte. In
de kerk van Molenhoek kunnen twee gemeenschappen wekelijks om en om
gebruik maken van de kerk (deelgebruik op huurbasis).

In de komende tijd zullen we de kerkelijke agenda’s moeten afstemmen en
zullen in de kerkruimte specifieke gedeelten worden gereserveerd voor de
Orthodoxe liturgie. Eén en ander moet nog schriftelijk worden vastgelegd. De
Eritrese gemeenschap is blij een ruimte te hebben gevonden.

In het volgende nummer van dit parochieblad zullen wij u hier meer over
informeren.

De Eritrese orthodoxe gemeenschap is niet gelinieerd met de katholieke
kerk, maar is zonder twijfel eerbiedwaardig qua traditie en oorsprong.
Katholieke parochianen mogen de orthodoxe liturgie bezoeken als gasten
maar niet deelnemen aan het offermaal. In Malden bezochten zo’n 80 a 120
Orthodoxe parochianen de zondagse vieringen, op hoogfeestdagen zo’'n 300
personen. Na de vieringen ontmoeten de orthodoxe Eritreeérs elkaar met een
gebruikelijke maaltijd.

De Eritrese Orthodoxe gemeenschappen hebben (of huren) in Limburg eigen
kerken in Maastricht, Susteren en Weert.

Pastoor Miedema



Vanuit de kerklocaties

Open Monumentendag in Middelaar brengt
verborgen reliekplekken aan het licht!

Tijdens de Open Monumentendag op 14 september werd de bijzondere
reliek van de heilige Brigida uit de kluis gehaald en bezichtigd door circa 80
bezoekers. De reliekhouder, met daarin een stukje van de ellepijp van de
lerse heilige, was onderdeel van een route door de kerk met Brigida-
bezienswaardigheden. De bezoekers waren enthousisast over onder meer
de twee beelden uit de 17e eeuw, het processievaandel met de beeltenis van
Brigida en alle info over deze heilige.

Vanaf 1571 werd ook de heilige Lambertus als kerkpatroon in Middelaar
vereerd, naast de al oudere verering van de heilige Brigida. Ook van de
heilige Lambertus bezit de kerk een barokke reliekhouder met een reliek van
deze patroonheilige. In het midden van een ronde schijf van gedreven zilver,
binnenin de houder, bevindt zich een ovale uitsparing waarin de kleine reliek
van Sint Lambertus is opgeborgen. De reliekhouder dateert waarschijnlijk uit
de achttiende eeuw.

Lambertus werd rond het jaar 636 geboren, vermoedelijk in Maastricht. Hij
trad later aan als bisschop van deze stad, die hij uiteindelijk verruilde voor
Luik als zetel. Hij stond bekend als een toegewijde zielzorger binnen het
hulpbisdom Luik, dat onder het aartsbisdom Keulen viel. Rond het jaar 706
kwam hij om het leven tijdens een familietwist,
waarna hij al snel lokaal als heilige werd
vereerd

Een van de bezoekers tijdens de Open
Monumentendag, een voormalig koster,
vertelde over twee onder een altaarkleed
verborgen reliekplaatsen in de altaartafels.
Deze relieken bevinden zich in een kleine holte
sepulcrum in de altaren. Ze zijn verzegeld met -
een altaarsteen (lapis sacrum) en voorzien van
een kruis. Het is echter onbekend of deze
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relieken ook van de heilige Brigida of van de heilige Lambertus zijn.

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk is het wenselijk dat in elk altaar een reliek
wordt opgenomen. Het plaatsen van een reliek in het altaar symboliseert dat
de Eucharistie wordt gevierd in eenheid met de heiligen. De aanwezigheid
van een reliek verheft het altaar hiermee tot een gewijde plaats. Het
benadrukt dat het altaar meer is dan een tafel: het is een heilige plek waar
hemel en aarde elkaar raken. In de kerk van Middelaar, die na de Tweede
Wereldoorlog werd herbouwd, zijn de relieken tijdens de plechtige inwijding in
1948 in beide altaren geplaatst.

Bron reliek H. Lambertus: Huyse Middelaer, Rien van den Brand

Jubileum organist Jan Hubbers in Middelaar

“Waar woorden tekort schieten, o~ :
spreekt de muziek”, .
zei de sprookjes schrijver Hans
Christiaan Andersen eens. In onze
kerken kun je dat zeker ervaren.
Als er tijdens vieringen een organist
aanwezig is, tilt dat de viering
meteen naar een hoger level.

En in Middelaar boffen we met een
wel heel trouwe organist.

Jan Hubbers vierde dit najaar zijn 60
jarig jubileum!

In de geschiedenis van de kerk de
afgelopen 100 jaar deed geen
andere organist hem dat na! Rond
1900 was er koster organist Hent Hendriks, maar hij haalde ‘slechts’ de 50
jaren (1890 - 1940).

Jan heeft nooit een professionele opleiding gevolgd tot musicus, maar zijn
aanleg, doorzettingsvermogen en enthousiasme hebben hem tot een
bevlogen organist en koorbegeleider gemaakt. Een functie die hij nog steeds,
ook nadat hij officieel stopte als organist, met veel plezier uitvoert.

Op zaterdag 25 oktober j.I. werd in de zaterdagavond viering aandacht
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besteed aan het jubileum. Jan zocht zelf de muziek uit om te spelen en
begeleidde de cantorgroep.

Daarna was er een gezellige bijeenkomst met oud Allegria-leden, collega
musici, de cantorgroep en de leden van de kerngroep Middelaar.

We hopen nog lang van zijn muziek te kunnen genieten!

Parochienieuws in Middelaar en Molenhoek
vanaf 2026 niet meer huis-aan-huis bezorgd!

Middelaar
De kerngroep van de parochie Middelaar heeft, na zorgvuldige
overweging besloten om over te stappen op een nieuwe
verspreidingswijze waarbij Parochienieuws niet langer meer huis-aan-
huis bezorgd door onze trouwe groep van 15 vrijwilligers, maar
voortaan beschikbaar zal liggen op een aantal centrale plekken in
Middelaar.

¢ het Multifunctioneel Centrum ‘De Koppel’

e de kerk van Middelaar

e de twee kapellen in Middelaar
Daarnaast blijft het Parochienieuws met o.a. het vieringenrooster, ook
digitaal beschikbaar via de website van de fusieparochie H.
Antonius Abt en liggen er ook exemplaren bij de PLUS in Mook.

Waarom deze verandering?

Steeds vaker horen we van parochianen dat dit Parochienieuws niet of
nauwelijks wordt gelezen, en helaas vaak ongeopend in de papierbak
belandt. Momenteel worden er voor Middelaar zo’'n 570 exemplaren
gedrukt. Door het aantal flink terug te brengen naar circa 100 stuks,
besparen we aanzienlijk op drukkosten, middelen die we graag op
andere manieren binnen de parochie inzetten.

Toch liever een exemplaar thuis ontvangen?
Voor parochianen die slecht ter been zijn of om een andere reden het
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Parochienieuws niet kunnen ophalen, blijft een persoonlike bezorging
mogelijk. Laat het ons weten als u hiervan gebruik wilt maken. U kunt
contact hiervoor opnemen met de codrdinator van het Parochienieuws:
Carla Wienhofen: 06 38373223.

Wij danken alle 15 vrijwilligers, die zich jarenlang hebben ingezet
voor de bezorging, en vertrouwen erop dat deze verandering nog
steeds voldoet om u te informeren over het nieuws uit de parochie.

Molenhoek
Per 1 januari 2026 zal het parochieblad in Molenhoek helemaal niet
meer aan huis bezorgd worden. Er is hiertoe besloten met name door
het ouder worden van onze vrijwilligers. Wij zijn heel dankbaar voor de
trouwe jaren dat onze vrijwilligers deze dienst aan onze kerk hebben
geleverd. Als dank hebben een 20-tal vrijwilligers een chocolade
presentje gekregen. De parochianen kunnen voortaan hun
parochieblad op 4 plekken vinden en meenemen:

e de kerk van de Molenhoek

e de Wieken

e de Spar

e het LOP

Daarnaast blijft het Parochienieuws met o.a. het vieringenrooster, ook
digitaal beschikbaar via de website van de fusieparochie H.
Antonius Abt

We bedanken nogmaals de vrijwilligers die al die jaren het
parochieblad hebben bezorgd.




Verdieping

Dinsdag 16 December 2025 - Stille dag

Een mooie voorbereiding op het komend Kerstfeest.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Paterskerk in Venray en in de
bijgelegen pastorie. De ingang van de pastorie is aan de Leunseweg 5, te
Venray.

Het programma is als volgt:

9.30 uur Inloop met koffie of thee
10.00 uur Inleiding door pastoor Snijders
10.45 uur Aanbidding bij het uitgestelde Allerheiligste en
biechtgelegenheid

11.15 uur Heilige Mis

12.15 uur Lunch

13.00 uur Rozenhoedje
14.00 uur Einde bijeenkomst

Voor deze dag wordt u gevraagd een eigen lunchpakket mee te nemen.
Koffie/thee/soep zullen voor u klaarstaan.

De bijdrage aan deze dag bedraagt 5 euro.

Aanmelden bij :

Carla kersten Tel: 0655925833 (voorkeur app)

of Christie Canares Tel.: 06 85597352,

Trees Douwes tel. 0478 584494 of Thilly Otten tel nr. 0478 510041.

Met vriendelijke groeten,
Christie Canares ,Trees Douwes. &amp; Thilly Otten en Carla Kersten
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Gerardus kalender 2026

Elke dag een beetje spirit.
Kosten: € 11,50

De Gerarduskalender is een
scheurkalender:
elke dag een beetje spirit!

Op de voorkant:
elke dag een spreuk
om de dag goed
mee te beginnen
Op de achterkant:
moppen, gedichten
bezinningsteksten
puzzels, informatie

De kalender is bedoeld om elke dag
goed te kunnen beginnen.

Z
4
4

A A U LR AR AN,

Gerardus B
kalender KN
;

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit

Klooster Wittem worden georganiseerd.
(zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

Verkoop adressen:

Mevr. Kersten, Fazantstraat 33, Gennep

Tel: 06 55925833; Mailadres: chpm.kersten@gmail.com
Dhr. Van Bergen, Kerstenberg 5, 6596 CE Milsbeek

Tel: (0485) 515667 / 06 13143900
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Rooster vieringen Parochie H. Antonius Abt
Let op: In de maanden van de wintertijd zijn de Missen in Milsbeek en
Middelaar op zaterdagavond om 17.00 u. (i.p.v. 19.00 u.)

Ven-Z. | Otters. | Milsb. Midd. Mook | Molenh
6/7 dec 9.30 19.00 11.00
13/14 dec 19.00 11.00 9.30
14.00
Z bl
wo. 17 dec onne
Dorpsh.
za. 2
20/21 dec 9.30 20.00 18.00 11.00
Kerstco L
Lichtjes
nc
za.
24 dec 19.00 18.00 21.00
Kerstsp
el
25 dec 9.30 11.00
26 dec 9.30 11.00
27/28 dec 19.00 11.00 9.30
3/4 jan 17.00 9.30 11.00
11/12 jan 19.00 9.30
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o 236 | 0
17/18 jan J 19.00 H. 11.00
St. St. AntA
Tunnis Sebast ’
24/25 jan 17.00 9.30
17.00
31jan/
9.30 Cv H. 9.30 11.00
1 feb -
Brigida
1.
7/8 feb 9.30 Cv 00
Cv
11.00
14/15 feb 19.00 9.30
Cv
Lichtjes = Lichtjestocht
St. Sebast = Patroonsfeest St. Sebastianus
H. Brigida = Patroonsfeest H. Brigida
H. Ant.A. = Patroonsfeest H. Antonius Abt
Overzicht Doordeweekse Vieringen
: 18.30 Rozenkransgebed
Dinsdag 19.00 Eucharistie Molenhoek
Woensdag | 9.00 Eucharistie Milsbeek
9.00 Eucharistie
Donderdag Aansluitend Aanbidding tot 10.00 uur Molenhoek
9.00 Eucharistie
Vrijdag Aansluitend Mook
Barmhartigheidsrozenkrans
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VIERINGEN IN MMM 6 december 2025 - 15 februari 2026

6/7 dec

za 19.00 u.
z0 11.00 u.

di 9dec
do 11 dec
vr 12 dec

13/14 dec
zo 9.30 u.

di 16 dec
do 18 dec
vr 19 dec

20/21 dec

za 18.00 u.
zo 11.00 u.

di 23 dec

wo 24 dec
vr 26 dec

2° zondag van de Advent

Middelaar Mis

Molenhoek Mis

Intenties: Chef Keuls; overleden ouders van Rens-
Janssen

Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

3°zondag van de Advent
Mook Mis

Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

4° zondag van de Advent

Middelaar Lichtjestocht
Molenhoek Mis

Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans en gelegenheid tot
persoonlijk gesprek of biechtgesprek; 19.00 u. Mis

Mook 21.00 u. Mis Kerstavond

Middelaar 9.30 u. Mis Tweede Kerstdag met
Cantorgroep

Intenties: Thé Janssen en Willy Janssen - Weijers
Molenhoek 11.00 u. Mis Tweede Kerstdag

Intenties: Overleden ouders Gommers-Konisser en Gerry
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27/28 dec

zo 9.30u.

di 30 dec
do 1 jan
vr 2jan

3/4 jan

zo 9.30u.
z0 11.00 u.

di 6jan
do 8 jan
vr 9jan

10/11 jan

zo 9.30u.

di 13jan
do 15 jan
vr 16 jan

17/18 jan

zo 9.30u.

zo 9.30u.
zo 11.00 u.

di 20 jan
do 22 jan

H. Familie
Mook Mis

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

Openbaring van de Heer

Mook Mis

Molenhoek Mis

Intenties: Chef Keuls; overleden ouders Keuls-Teeuwisse

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

Doop van de Heer
Mook Mis

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

2° zondag door het jaar

Middelaar Mis: Patroonsfeest St. Sebastianus

met Gilde en Cantorgroep
Intenties: Lev. en Overl. Leden Gilde St. Sebastianus
Mook Mis: Patroonsfeest H. Antonius Abt met Gilde
Molenhoek Mis

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
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vr 23 jan

24/25 jan

zo 9.30 u.

di 27 jan
do 29 jan
vr 30 jan

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

3° zondag door het jaar
Mook Mis

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

31 jan /1 feb4® zondag door het jaar

za 17.00 u.
zo 9.30 u.
zo 11.00 u.

di 3feb
do 5 feb
vr 6 feb

7/8 feb

zo 11.00 u.

di 10 feb
do 12 feb
vr 13 feb

14/15 feb

zo 9.30u.

Middelaar Mis: Patroonsfeest H. Brigida
Mook Mis
Molenhoek Mis

Intenties: Chef Keuls; overleden ouders van Rens-Janssen

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

5° zondag door het jaar
Mook Mis Carnaval

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

6° zondag door het jaar
Mook Mis
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z0 11.00 u.

di 17 feb
wo 18 feb
do 19 feb
vr 20 feb

Kerktaxi

Molenhoek Mis Carnaval

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 18.00 u. Mis Aswoensdag
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

De kerktaxi in de parochies MMM brengt mensen naar de eigen kerk of naar
een buurtkerk. Wilt u rijden of gereden worden, bel dan met de
contactpersoon in uw eigen dorp:

Middelaar: Annie Braks, 024 696 23 51

Mook: Michiel Bakker, 06 202 125 48

Molenhoek: Marian Hax, 024 358 17 30
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Algemene gegevens parochie H. Antonius Abt

E-MAILADRESSEN

Algemeen
administratie@parochieantoniusabt.nl
kerkbestuur@parochieantoniusabt.nl
communie@parochieantoniusabt.nl
webmaster@parochieantoniusabt.nl

Contactpersonen Kerklocaties
venzelderheide@parochieantoniusabt.nl
ottersum@parochieantoniusabt.nl
milsbeek@parochieantoniusabt.nl
middelaar@parochieantoniusabt.nl
mook@parochieantoniusabt.nl
molenhoek@parochieantoniusabt.nl

Contactpersonen uitvaarten
uitvaart-venzelderheide@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-ottersum@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-milsbeek@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-middelaar@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-mook@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-molenhoek@parochieantoniusabt.nl
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CONTACT

Sacristie Ottersum, St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum, tel. 06 42988576,
alleen tijdens openingstijd: dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunt u
doorgeven aan de ledenadministratie via
administratie@parochieantoniusabt.nl

Website: www.parochieantoniusabt.nl

PASTOOR

Pastoor Theo Miedema, De Hove 1, 6585 AN Mook

E-mail: pastoor@tmiedema.nl

Tel. 024 6961390 (eerst dit nummer bellen).

Indien dringend contact nodig: 06 48465001

Bij geen gehoor: 06 23766873 (parochietelefoon Vera Dijkman)

KERKBESTUUR St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
E-mail: kerkbestuur@parochieantoniusabt.nl
Voorzitter: pastoor Theo Miedema

Vicevoorzitter: Rob Peperzak

Secretaris: Jacq Thomassen-Mans

Penningmeester: Rob Peperzak

Gebouwen / onroerend goed: Wim Thoonen

Lid: André Kolodziejak

Extra leden: vacatures

PAROCHIENIEUWS

Redactie: Elena Jongen (red. Mol.) en Hans Derks (red. Mid.)
Volgende uitgave: 24 januari 2026

Kopij parochieblad: voér 8 januari 2026 inleveren eljongen@xs4all.nl
Codrdinatie bezorging: Middelaar: Carla Wienhofen, 06 38373223;
Mook: Michel Voet, 024 6962469/06 45146492;

Molenhoek: Joop Hax, 024 3581730.
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MIDDELAAR - postadres: Dorpsstraat 49, 6587 AW Middelaar (pastorie).
Kerngroep Middelaar: Hans Derks, 06 53317597; Diny Rohrbach,

06 21357946; Hanny Janssen-Hendriks, 06 49848234,

Carla Wienhofen, 06 38373223 .

Misintenties: Lia Leijen, Dorpsstraat 18, 6587 AZ Middelaar, 024 6962888,
lia.leijlen@ziggo.nl

Contactpersoon uitvaarten: Diny Rohrbach, 06 21357946.

Contactpersoon kosters: Wienand Wienhofen, 06 22306791.

Rek.nr. Parochie Mid.: NL19RABO0131632884; pastoraat en kerkgebouw.
Brigidafonds Par. Mid.: NL25RAB0O0131621815 alleen kerkgebouw.
ANBI-nummer parochie Middelaar: 824110547.

MOOK - postadres: De Hove 1, 6585 AN Mook (pastorie).

Kerngroep Mook: Sjaak Lucassen, 024 6962976; Yvonne van Rooij, 024
8458029; Wim Thoonen, 06 51452184

Koster: Michel Voet, 024 6962469 / 06 45146492.

Misintenties: tel. 06 23766873.

Contactpersoon uitvaarten: Michel Voet, tel. 024 6962469; 06 45146492
Rek.nr. Parochie Mook: NL51RABO0131614266; t.n.v. Parochie St.
Antonius Abt, Mook. Pastoraat en kerkgebouw.

ANBI-nummer parochie Mook: 2575528.

MOLENHOEK - postadres: Stationsstraat 62, 6584 AW Molenhoek.
Kerngroep Molenhoek: Will Theunissen, 024 3584589; Elena Jongen, 024
3583181.

Koster-contactpersoon: Elena Jongen, 024 3583181.

Misintenties: molenhoek@parochieantoniusabt.nl of Elena Jongen 024
3583181 of woensdagochtend in de sacristie van 10.00 tot 11.30 uur.
Contactpersoon uitvaarten: Elena Jongen, 024 3583181.

Sacristie open: op woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur.

Rek.nr. Parochie Mol.: NL86RABO0131631969; pastoraat en kerkgebouw.
Steunfonds Par. Mol.: NLBORABO0131654608; NL41INGB0005240386
alleen kerkgebouw.

ANBI-nummer parochie Molenhoek: 824114607.

24


mailto:parochiemolenhoek@vommmm.nl

